
Wezenzondag 
Christus Triumfatorkerk, 12 mei 2024 
Lezing: Handelingen 1: 1-26 
Voorganger: ds. Jaap van den Akker 
 
KOMEN 

• Welkomstwoord door de ouderling van dienst 

• Aanvangslied ‘Al heeft hij verlaten’ (Lied 663) 

• Moment van Stilte 

• Begroeting en bemoediging 

• Psalm van de zondag Psalm 68: 2 en 7 

• Kyriëgebed 

• Glorialied ‘Lof zij de Heer’ (Lied 868: 1 en 5) 
  

WOORD 
Voor de kinderen (op de bankjes) 

Gebed 
Verhaal 
Er komt een man met een zware koffer de Grote Markstraat oplopen. 
Midden op de drukke winkelstraat zet hij zijn koffer neer. 
Hij gaat op de koffer zitten en blaast even uit. 
Dan begin hij omhoog te kijken, de lucht in. Hij wíjst ook naar boven. 
Hij gaat staan en blijft maar naar boven kijken. 
De mensen om hem heen worden nieuwsgierig. Ze blijven staan en proberen de ogen van de 
man te volgen. Ze kijken in zijn richting, op zoek naar wat er te zien is. 
De man blijft maar turen, omhoog. Hij zet zijn hand boven zijn ogen om het nog beter te zien. Er 
blijven steeds meer mensen rond de man staan. Fietsers stoppen en zetten hun fiets neer. Het 
wordt een hele toeloop. Iedereen staat naar boven te kijken. De wildste verhalen doen er 
inmiddels ronde over wat er te zien is. 
Een UFO? Het noorderlicht? Een zeldzame vogel misschien of een vliegtuig in de problemen? De 
mensen verzinnen maar wat. 
 
Ondertussen let niemand let meer op die man met zijn koffer. Hij gaat weer op zijn koffer zitten. 
Ondertussen staan er wel meer dan honderd mensen om hem heen op de Grote Markstraat. 
Iedereen zoekt de blauwe hemel af, naar wat? Ja, naar wat? Niemand ziet wat. Maar bang om 
iets te missen blijven de mensen turen en sommigen denken ook echt iets te zien. Kijk die streep 
daar! Zie jij dat vreemde licht? En die vogel dan? 
De mensen verzinnen maar wat. 
De man is inmiddels weer opgestaan. Hij loopt de oploop een beetje uit. Hij klapt zijn koffer 
open. De koffer zit vol met de nieuwste modellen verrekijkers. En hij roept: “Verrekijkers te 
koop! 
De mooiste modellen verrekijkers te koop?! 
Wie maakt me los!!” 

Lied met de kinderen: ‘Blijf niet staren’ (Lied ) 

• Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 

• Lied: ‘Hij leeft’ (Lied 667: 1, 2 en 3) 

• Schriftlezing: Handelingen 1: 15-26 

• Lied: ‘Hij leeft’ (Lied 667: 4, 5 en 6) 

• Preek 
Het is een mooie zondag. 



Wezenzondag. 
Want er zit een opvallende parallel tussen wat de leerlingen van Jezus doormaken in deze 
veertig dagen na Pasen en de tijd waarin wij nu leven als christenen in een samenleving waarin 
de meerderheid van de mensen niet zegt te geloven en in een wereld waarin je je afvraagt waar 
God is en wat God doet en wat er nu eigenlijk veranderd na de opstanding van Jezus. 
Want precies met die vraag worstelden de leerlingen op de dagen na Pasen. 
Wat is er over van de boodschap van Jezus? 
Het is die prangende vraag waar dat bekende gedicht van Gerard Reve mee afsluit. Die vraag die 
blijft hangen: Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? 
Het is precies die vraag het Evangelie van Lucas mee afsluit en het is precies die vraag die boven 
de markt hangt bij het tweede boek van Lucas: De Handeling van de Apostelen. 
En nu? Hoe nu verder? 
 
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? 
Het is de vraag die mij en u misschien ook wel regelmatig overvalt. 
Waar is het Koninkrijk van God dan gebleven dat Jezus niet alleen aankondigde maar toch ook 
zou vestigen op deze wereld? Jezus is gekruisigd. En ja, Jezus is blijkbaar ook opgestaan. De  
leerlingen hebben Hem in levende lijve gezien na de opstanding. Maar toch is Hij er ook niet 
meer. Daarover gaan de eerste verzen van dit boek van de Handelingen der Apostelen. Jezus is 
in de Hemel. En hoe nu verder? 
Wat te doen met alles dat Jezus ons leerde? Wat is de betekenis van alles wat Jezus deed? De 
wonderen, genezingen, zijn uitleg van de wet en hoe hij omging met mensen. 
Het waren allemaal tekenen van het Koninkrijk, dat geloven zij wel. En ook de opstanding, het is 
een onmisbaar teken van het Koninkrijk, ook dat geloven zij van harte. Maar hoe nu verder dan? 
Hoe moest dat nu verder met dat Koninkrijk? 
 
Dat ontdekken de leerlingen in dit tweede boek van Lucas. 
Als er een ding is dat ze geleerd hebben, de leerlingen, dat ze gezien hebben, die drie jaar dat ze 
met Jezus optrokken, dan is het dit: overal waar Jezus het Koningschap van God uitriep, overal 
waar dat gebeurde, daar is de helende kracht van God aanwezig. Waar is Jezus, daar is God. Dat 
hadden ze gezien, ervaren, geloofd. Daar waar Jezus was daar komt het leven en samenleven op 
orde. Daar is de schepping zoals hij bedoeld is. Heel en harmonieus. Tov. 
 
En nu? 
Het eerste antwoord komt van de twee mannen in witte gewaden. Die engelen zeggen twee 
dingen: Allereerst: Jezus is opgenomen in de hemel. Hij is waar hij hoort. Hij deed en zei hemelse 
dingen en daarom is hij nu daar, bij zijn Vader. Zijn werk zit erop. En ooit, als hemel en aarde 
elkaar raken zal Hij terugkomen. Dan zal het hier een hemel op aarde zijn.  
En het tweede wat die twee mannen zeggen is: “Wat staan jullie naar de hemel te staren? 
Dat is een oproep. Blijf niet staren op wat vroeger was. Het wordt nooit meer zoals het was. Blijf 
niet vastzitten in een droombeeld. Laat je niet verlammen door deze nieuwe situatie. Jezus is 
niet meer fysiek bij jullie. Hij zal niet er met jullie door het land trekken en jullie vertellen hoe 
God het wil op deze wereld. Nee. Nu zijn jullie aan de beurt. Jullie hebben genoeg gezien en 
gehoord, jullie weten nu prima wat er van je verwacht wordt. Ga terug naar Jeruzalem. Leef in 
Zijn Geest. Zet zijn werk voort! 
 
Ja, aan het werk. 
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Wat wordt er van je verwacht als leerling van Jezus? Die vraag hangt boven het boek 
Handelingen. Die vraagt hangt boven uw, jouw en mijn leven. Toen Jezus het vertelde en 
voorleefde, leek het allemaal zo eenvoudig. En nu?  
De oproep van de engelen is in ieder geval: 



Ga leven. Kijk niet naar boven, maar kijk om je heen. Leef in contact met de hemel, leef uit alles 
wat je hebt meegemaakt met Jezus, maar leef wel in deze wereld. Leef wel het leven dat je hier 
op deze plek in deze samenleving met deze mensen hebt gekregen. En zoek dan je opdracht. 
Wat betekent dat dan voor mijn eigen leven? 
 
De leerlingen luisteren: ze gaan terug naar Jeruzalem. En ze vouwen eerst de handen. Ze zoeken 
contact met God om er achter te komen wat er nu van ze verwacht wordt. En biddend 
ontdekken ze dat. 
Blijf niet verlamd achter in een droombeeld van iets dat ooit misschien komt, of blijf niet hangen 
in een geïdealiseerd verleden dat nooit meer terugkom, maar leef en geloof op de plek waar je 
de wereld terecht gekomen bent. 
Met andere woorden: Leef niet met Jezus, maar leef uít Jezus. 
De ontdekking van de leerlingen was: Daar waar Jezus is, daar is God. De opdracht voor de 
leerlingen is nu: waar vinden wij God in ons eigen leven, in onze eigen samenleving. Of nog iets 
spannender: Kunnen we wij God ook ergens ontdekken, aan het licht brengen. In ons leven, 
onze plek op deze wereld? Kunnen wij God ergens brengen, aanwijzen? 
 
Nu moeten wij aan de bak. Nu mogen wij elkaar en iedereen die het wil zien en horen wijzen op 
plekken van licht in de schaduw van het leven. Als Jezus íets heeft duidelijk gemaakt dan is het 
dat de donkere kanten van het leven er mogen zijn. Van handicap, van depressie of psychisch 
problematiek, tot sociale onrechtvaardigheid of ziekte en lijden en dood. Juist door het milde 
hemelse licht dat Jezus daarop liet schijnen, mocht het gezien worden. En als je het ziet, als het 
er mag zijn, dan ontstaat er ruimte voor genezing en bevrijding. Dat deed Jezus tijdens zijn leven 
en Zijn eigen dood en opstanding waren er het grootste voorbeeld van. 
Als Jezus iets heeft duidelijk gemaakt dan is het dat dat milde hemelse licht sterker is dan het 
duister. Dat genezing en bevrijding mogelijk zijn op deze schepping. Dat daar God te vinden is. 
En waar wij bijdragen en genezing en bevrijding. Daar waar wij lichtbrengers zijn, daar wil God 
ook zijn. 
 
Jezus is naar de hemel, maar het verhaal gaat verder. 
Het kwaad wordt afgezworen. Het kwaad is overwonnen. Daarom ook die zinnen over Judas. Hij 
is hier de personificatie van het kwaad. Kiezen voor Jezus is ook altijd kiezen tegen het kwaad. 
Judas’ verraad kon de weg van Jezus niet stoppen. Maar het laat wel blijvende tekens na. Een 
bloedakker. Je kunt hem nog steeds aanwijzen in Jeruzalem, net voorbij het Hinnomdal. Als 
levend bewijs dat je moet kiezen: De doodlopende weg van de tegenstanders van Jezus. De 
doodlopende weg van Judas naar een bloedakker, of de weg van Jezus. De weg van de 
opgestane heer Jezus Christus. De weg ten leven, die vanaf nu vanuit Jeruzalem over heel de 
wereld zal gaan. 
 
Dat is de strekking van het boek Handelingen, en dat is waaruit ook wij nu nog zoveel later 
mogen leven. De weg van omkeer, van bevrijding van zonden, vormde en vormt het hart van het 
evangelie van het koningschap van God. Dat mag, dat móet nu aan alle volken verkondigd 
worden. De heilige Geest van God is daarin werkzaam, zoals die ook in Jezus werkzaam was. Dat 
horen we volgende week met Pinksteren. 
Het verhaal over de dingen die het koningschap van God aangaan krijgt zijn voortgang. 
 
Te beginnen in het bovenvertrek in Jeruzalem ‘waar ze verblijf hielden’. eensgezind en in gebed. 
En daar doen we meteen al een verassende ontdekking. Die elf overgebleven leerlingen van 
Jezus zijn bepaald niet alleen. Maria is er, de moeder van Jezus “samen met de andere 
vrouwen”. En de broers van Jezus zijn er. En opeens blijken er wel 120 mensen te zijn. Er zijn er 
nu al zoveel die blijven geloven in dat Koningschap van Jezus. Die klaar staan om de lichtplekken 
in de wereld aan te wijzen. Om te vertellen van bevrijding, om bij te dragen aan genezing. 



Dat was wat er afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag ook gebeurde in de Grote kerk. Als je 
opeens uit alle hoeken en gaten in de stad aankomt fietsen om naar de kerk te gaan en blijkt 
met wel zevenhonderd te zijn en niet alleen. Eensgezind en in gebed Een eerste teken van de 
Geest? 
 
Nog even terug naar het begin. 
Over de parallel tussen wat de leerlingen van Jezus door maken in de dagen na Pasen en de tijd 
waarin wij nu leven als christen in een westerse samenleving waarin de meerderheid van de 
mensen niet zegt te geloven en in een wereld waarin je je afvraagt waar God is en wat God doet 
en wat nu eigenlijk de betekenis is van de opstanding van Jezus. 
Wat is er nu veranderd na Pasen? Wat is er over van de boodschap van Jezus? 
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? 
Hoe nu verder? 
Handelingen 1 geeft het antwoord. De boodschap van Jezus gaat voort. Het Koninkrijk van de 
hemel ís aangebroken. In sterven en opstanding is het duistere handelen van Jezus’ 
tegenstanders in het volle licht geplaatst. Met Pasen is het kwaad ontmaskerd. En dat is waarop 
je verder kunt bouwen, waaruit je kunt gaan leven. De boodschap van Jezus leeft voort en Jezus 
zelf leeft in Zijn Geest met je mee. 
Of zoals Kluun het vrijdagavond in de Passion-Hemelvaart zei: “Jezus maakt ruimte. Hij spreekt 
daarmee zijn vertrouwen uit: Ik geloof in jullie. Denk aan alles wat ik jullie heb geleerd en leef 
daarnaar. Oordeel niet, wees geduldig, behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden – 
heb lief!” 
Dan leef je in opstanding. Dan leeft in je verwachting van de heilige Geest. Amen. 

• Lied: ‘De Geest des heren heeft een nieuw begin gemaakt’ (Lied 686: 1 en 3) 

• Muzikaal intermezzo 
 
ANTWOORD 

• Gebeden 

• Collecte 
 
GAAN 

• Slotlied ‘Vervuld van Uw zegen’ (Lied 425) 

• Zegen, gevolgd door gezongen “Amen” 


